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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.490594  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 7 juni - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
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mailto:kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
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Hemelvaart en Pinksteren: Jezus’ presentie 
 

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen…   
 Handelingen 1: 8 
 

Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 
… 
Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water 
en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.  

Johannes 3: 3, 5, 6 
 

Hemelvaart 
Vorige maand bedachten we: verscheen Jezus nog maar eens… Na Pasen zijn de evangelisten druk met het 
lege graf en de verschijningsverhalen. Maar dan komt Hemelvaart en lijkt het of Jezus verdwijnt. Dat is ook 
zoals het vaak gevoeld wordt. En ergens is het natuurlijk ook zo. ‘Een wolk nam Hem weg  van hun ogen’. 
Hemelvaart lijkt een ‘omgekeerd verschijningsverhaal’. Deze keer verscheen Jezus niet plotseling, alsof Hij 
door een onzichtbare deur binnenstapte. Nee, nu gebeurt, langzaam, het omgekeerde: Hij werd aan het zicht 
onttrokken. Als door een onzichtbare deur ging Hij het hemelse domein binnen. Zo beschrijft Lukas het. 
 

Hij is niet weg 
Maar is Hij daarmee ook echt weg, niet meer aanwezig? Na Hemelvaart zijn er nog steeds verhalen van 
verschijningen van Jezus. Denk aan Stefanus als hij gestenigd wordt (Hand. 7: 56). Of aan Saulus/Paulus 
(Hand. 9: 4) en Ananias (Hand. 9: 10). Of aan Johannes op Patmos (Openbaring). En ook vandaag kom je 
dergelijke getuigenissen nog wel tegen, hoe vreemd wij dat soms ook vinden als 'nuchtere' seculiere 
westerlingen. 
Maar die verschijningen zijn wel heel anders dan de verhalen van de evangelisten, waarin Jezus lijfelijk en 
tastbaar verschijnt. Het is veel minder grijpbaar. Hemelser. Jezus verschijnt na Hemelvaart in visioenen en 
openbaringen. En, in onze cultuur misschien vooral wel, door gevoelens en overwegingen.  
 

Pinksteren = hemels leren kijken 
Ik vroeg me af of we daarom Pinksteren zo nodig hebben. Om kracht te ontvangen om boven onze aardse 
blikken, gevoelens, overtuigingen en beperkingen uit te leren kijken. Om niet alleen het aardse te kunnen 
zien. Om juist ook het hemelse te kunnen zien. Kracht van omhoog om toch Jezus te kunnen blijven 
ontmoeten. 
Daarvoor moet je anders leren kijken. Daar heb je Gods Geest bij nodig. Daar heb je hemelse inspiratie bij 
nodig. Daar heb je meer dan aardse kracht voor nodig. Jezus zei het al heel kernachtig tegen Nicodemus: om 
het rijk van God ook maar te kunnen zien moet je wedergeboren, uit de Geest van God geboren worden… 
 

Hemelvaart vraagt om Pinksteren 
We leven daarom biddend van Hemelvaart naar Pinksteren, net als de apostelen in Handelingen 1: 
verlangend naar vervulling van Jezus’ belofte ook bij ons. Kom, Heilige Geest, open onze ogen voor Jezus’ 
aanwezigheid. Vervul ook ons telkens weer met kracht: dat wij Hem kunnen ontmoeten. 
 

ds. Johan Prosman (GK) 
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HET KERSPEL: 
 
Maandsluiting: Vrijdag 26 mei om 19:00 uur 
 o.l.v. Ds. Prosman 
 organist: mevr. M. Withaar 
 

 

AGENDA 
 

11 Mei 10.00 Gemeente Groei Groep,  Burg. van Veenlaan 5c 
13 Juni 19.45 Vakantieconcert Chr. Mannenkoor Meppel        Gereformeerde kerk 

     
 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

15-05 Dhr. M.H. Kruithof, Het Nieveen 35 82 jaar 
16-05 Mevr. A. Pleizier-Worst, Het Nieveen 34 81 jaar 
19-05 Mevr. J. Reuvekamp-Bussink, Karspelstraat 25 88 jaar 
21-05 Mevr. A.A. Huisman-Bijl, Rembrandtstraat 1A 86 jaar 
26-05 Dhr. A.P. Dijkstra, Roekebosscheweg 4 89 jaar 
28-05 Dhr. K.T. Dijkhuis, Griftestuk 22 87 jaar 
29-05 Mevr. W.A. Kaptein-Zikken, Kinkhorststraat 4, Meppel 86 jaar 
08-06 Mevr. G. Kiekebos-Piest, Lijsterstraat 1 82 jaar 
09-06 Mevr. G.S. van der Linde-van Benthem, de Berken 2 82 jaar 
15-06 Mevr. G. Bakker-Bos, Merelstraat 3 82 jaar 
15-06 Dhr. E.G. Heidmeijer, Ds. van Halsemastraat 14 81 jaar 
17-06 Dhr. R. van ’t Ende, Gorthoek 7 81 jaar 
   
31-05 Dhr. en mevr. Smit-Everts, Burg. Weimalaan 3 55 jaar getrouwd 
19-06 Dhr. en mevr. Visscher-Schoenmaker, Het Oelebröd 1 25 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Lieve allemaal, 
Wat een bijzondere dag 26 april 2023 om 
door kinderen en kleinkinderen te worden 
opgehaald voor een dagje uit, om vervolgens 
in het gemeentehuis een Koninklijke Onder-
scheiding te krijgen opgespeld. Dat had ik 
niet zien aankomen……. 
Al die mensen (familie, vrienden, van de 
Maargieshoeve, de kerk en Reestoord) die op 
de hoogte waren. 
‘s Middags thuis bezoek van iedereen die ons 
lief is, de mooie bloemen, kaarten en andere 
attenties en tot slot de aubade van Euphonia. 
Dank jullie wel allemaal voor jullie 
aanwezigheid en felicitaties! 
 

Liefs, Hans en Femmie 

------------------------------------------------------------ 
 
 

Lieve mensen, wat was het hartverwarmend, 
al die overweldigende belangstelling na het 
overlijden van onze vader en opa: 
 

Jan Winters 
 

Al jullie warme handdrukken, knuffels, 
kaartjes, appjes, Facebook-berichtjes en de 
zeer grote belangstelling bij zijn begrafenis. 
Het heeft ons heel goed gedaan. Dit gaf en 
geeft ons kracht en troost voor de toekomst. 
  

Dank jullie wel! 
 

Met hartelijke groet 
Bert, Fenna, Henk, Trea en de kleinkinderen. 

 
 
 
 
 
 
 

E-MEETING THEMA: HELD 
 

Je kent ze vast, al die helden en heldinnen in 
de Bijbel. Mozes, Simson, David, Salomo. Of 
die grote voetbalhelden, Cruijff, Messi, Lieke 
Martens. Allemaal namen van mensen die 
iets groots deden. Maar wanneer ben je 
eigenlijk een held? Welke eigenschappen 
heeft een held en wie is voor jou een held? 
Of kunnen we allemaal een held zijn? Op 
onze eigen manier moedig of dapper zijn? 
 

Tijdens de E-meeting van zondag 14 mei 
denken we hier samen over na. Dit doen we 
niet alleen in de kerk, maar ook bij de kinder-
kerk en op clubkamp. Samen ontdekken we, 
aan de hand van liedjes, verhalen en vragen, 
gesteld door onze clubkamp-reporters, dat 
helden op sokken ook helden zijn. Dat ook 
grote helden fouten maken en dat we met 
Gods hulp allemaal een held kunnen en 
mogen zijn. 
En dat alles, onder het genot van koffie of 
thee. Genoeg redenen om dit heldhaftige 
avontuur samen te beleven toch?  
 
Hartelijke groeten,  
De E-meetingcommissie, 
Riette Smit 
Jennet van Dijk 
Dinet Kreeft 
Fenneke Knol 
 

GEMEENTE GROEI GROEP (GGG) 
 

Gemeente Groei Groep (GGG): Leef je geloof! 
Donderdagmorgen 11 mei 10.00u komen we 
weer bij elkaar bij Hennie Maat, Burg. van 
Veenlaan 5C. Er is een lift aanwezig. Iedereen 
kan dus meedoen. Voor evt. vervoer neem 
even contact op, dan wordt daarvoor 
gezorgd. 
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De laatste keer hadden we, als steeds, een 
heel praktisch thema. Dat is Jakobus, Jezus’ 
broer wel toevertrouwd! We werden aan het 
denken gezet over de waarde van het geloof. 
Overduidelijk werd dat geloven meer is dan 
mooie verhalen delen. En al helemaal meer 
dan mooie praatjes verkopen. Dat laatste 
kunnen we wel missen, als kiespijn… Jakobus 
is daar best radicaal in. Hij vat het heel kern-
achtig samen (1: 27): reine, zuivere gods-
dienst is: weduwen en wezen bijstaan in hun 
nood, en je in acht nemen voor de wereld en 
onberispelijk blijven. Kortom: genoeg te 
DOEN. Op het spreken komt hij later nog een 
keer terug trouwens in hst. 3. 
Wij gaan verder met het volgende hoofdstuk, 
over uiterlijkheden en wat daarvan te vinden. 
Het belooft weer een interessante en prak-
tische bijeenkomst te worden. 
Kom ook eens meepraten en luisteren. 
Iedereen is van harte welkom. Voor infor-
matie kunt u terecht bij een van de groeps-
leden of bij Lourens Schipper (06-51031603) 
of ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

HET EVANGELIE IN GEBARENTAAL 
 

De tentdienst vormt straks de afsluiting van 
de ondersteuning voor de zomerkampen van-
uit de zendingscommissie. En niet zomaar zo-
merkampen, maar speciaal voor doven in Jor-
danië. Gemeentelid René Kolsters is zo’n 20 
jaar betrokken bij dat land, waar hij een Ne-
derlandse priester geholpen heeft bij zijn vele 
activiteiten binnen de Dovengemeenschap. 
 

Vredesduif 
Inmiddels ondersteunt zijn stichting ‘The 
Carpenter’s Son’ diverse projecten in Jor-
danië. De zendingscommissie heeft vorig jaar 
zo’n 3500 euro bijgedragen. Vorig zomer 
konden 42 volwassenen en acht kinderen vier 
dagen lang op kamp met de Jordaanse 
organisatie ‘Peace Dove for the Deaf’ 
(dovenclub ‘Vredesduif’). Peace Dove vertaalt 
Bijbelverhalen naar Jordaanse Gebarentaal 
en organiseert elk jaar een zomerkamp. 
Natuurlijk is er veel gezelligheid, maar het 
belangrijkste doel is om deelnemers het 

evangelie uit te leggen. En waarom een apart 
kamp? Omdat doven niet mee kunnen doen 
met reguliere kampen. Bijna niemand spreekt 
Gebarentaal, terwijl het evangelie voor ieder-
een bedoeld is! Bij de zomerkampen kunnen 
zij in hun moedertaal communiceren. 
 

Egypte 
En dit jaar komt er weer een kamp, misschien 
zelfs in Egypte. Vorig jaar wilde een groep 
doven uit Egypte al meedoen in Jordanië, 
maar de reis was niet rond te krijgen. In het 
voorjaar is directeur Sahel naar Egypte ge-
reisd om een Bijbelvertaling in Gebarentaal 
van het boek Handelingen te verspreiden. Nu 
wil hij daar graag verdere uitleg geven. Jor-
daanse doven kunnen makkelijker naar 
Egypte dan andersom. Gelukkig heeft de 
zendingscommissie dit jaar opnieuw ruim 
4000 euro bijgedragen. Dit is niet voldoende 
om alle kosten te dekken, maar het is een 
flinke stap in de goede richting. 
 

Om in het thema van de feestweek te blijven: 
‘2 jaar, nog lang niet klaar.’ Dat geldt ook 
voor ondersteuning van de zomerkampen. 
Maar stichting The Carpenter’s Son wil de 
zendingscommissie, ook namens Peace Dove, 
ontzettend bedanken voor hun waardevolle 
ondersteuning. Natuurlijk proberen we 
terugkoppeling te geven over hoe het zomer-
kamp dit jaar is verlopen. Op 
www.thecarpentersson.org/zomerkamp/ 
staat meer informatie. 
 

René Kolsters 
 

CHRISTELIJK MANNENKOOR MEPPEL 
 

Het Christelijk Mannenkoor Meppel (CMM) 
repeteert wekelijks (dinsdagavond) in de 
gereformeerde kerk in Nijeveen. Dit is ont-
staan aan het eind van de coronaperiode. De 
gereformeerde kerk in Nijeveen is bij uitstek 
een zeer geschikt gebouw om daar te 
oefenen, omdat de kerk over een uitstekende 
afzuiging beschikt. Naast dit technisch voor-
deel beschikt de kerk ook over een goede 
akoestiek. De kerk, als multifunctioneel 
gebouw, biedt ook de mogelijkheid om 
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bijvoorbeeld een jaarvergadering te orga-
niseren enz. enz. Reden genoeg voor het 
bestuur om de overstap naar deze accom-
modatie te maken. Het koor staat nu vlak 
voor de vakantie en heeft daarom besloten 
om een vakantieconcert te geven op haar 
laatste repetitieavond. Dat is dinsdagavond 
13 juni a.s. om 19.45 uur. Dit concert zal niet 
alleen het koor zingen, maar er is tevens veel 
samenzang, begeleid door de vaste orga-
niste/ pianiste Ruth Pos uit Nijeveen. Het 
CMM begint weer op 1 augustus a.s. De 
reden hiervan is dat het CMM op 23 augustus 
a.s. een uitstapje maakt naar Urk. Hier zal het 
koor een concert verzorgen met veel samen-
zang in de bekende Bethelkerk. Het bestuur 
van het CMM nodigt u van harte uit om het 
vakantieconcert bij te wonen op 13 juni a.s. 
Heerlijk zingen van bekende liederen, die 
men altijd graag zingt. De entree is gratis. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

Jantinus Spoelder, voorzitter CMM 
 

KINDERKERK 
 

Hallo allemaal, 
 

Zondag 28 mei vieren we 
Pinksteren, 
We hebben weer een 
leuk programma voor alle 
kinderen van de 
basisschool. Jullie zijn van 
harte welkom om 10 uur 
bij de Geref. Kerk. 
We hopen jullie dan weer te zien!! 
 

TENTDIENST 
 

In de feestweek zal er op zondag 18 juni een 
dienst in de tent zijn! Het thema van de 
feestweek is: ''Nog lang niet klaar'' en dat zal 
ook het thema van de dienst zijn. Vast een 
tipje van de sluier lichten we op: Wakker 
Nijeveen zal acte de présence geven (ze 
hebben immers in de Oliebollenconference 
laten zien dat ze ook kunnen preken!).  

Het popkoor Vocal@motion uit Steenwijk, 
begeleid door René Kolsters, zal ook voor ons 
optreden. In de komende Drieluik meer info. 
 

Marjan van Hal 
 

ZANGDIENST 
 

Zangdienst in Nijeveen met Jan Lenselink en 
Martine Salomons. 
 

Ja, deze twee rasartiesten 
komen de zangdienst op 
zondag 21 mei opluisteren. 
Jan is al vaker wezen 
spelen in Nijeveen, toen 
met de Chr. zangvereniging 
T.O.G. en Judith Sportel als 
sopraan. 
 
Ook Martine Salomons is 
bekend van radio en TV, o.a. bij Nederland 
zingt van de E.O. 
Het belooft een geweldige muzikale 
zangavond te worden, waar ook u zeker uw 

zangstem mag 
gebruiken. Aanvang 
19.00 uur, 
gereformeerde kerk, 
Dorpsstraat, 
Nijeveen. Toegang is 
gratis; bij de uitgang 
is er een 
schaalcollecte. 
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BRADERIE 
 

Gezamenlijke kerken op de braderie. 
 

De drie kerken staan ook dit jaar tijdens de 
feestweek weer op de braderie. Op dinsdag 
20 juni a.s. bent u van harte welkom. Er is 
van alles te beleven: 

• Spelletjes en/ of kleurplaat voor de 
kinderen. 

• Even uitpuffen onder het genot van een 
kop koffie of thee; voor de kinderen is er 
limonade. 

• Tijd voor een goed gesprek(je). 

• De mogelijkheid om in de kerk een 
kaarsje aan te steken voor iemand. 

• Rond 15.45 uur een optreden van het 
kinderkoor “De Welnootjes” onder 
leiding van Rianne Zakhir. 

• Donatie voor de Voedselbank; te denken 
valt aan: 
➢ Tandpasta 
➢ Afwasmiddel 
➢ Koekjes 
➢ Koffiemelk 
➢ Kippensoep 
➢ Gift in collectebus 
 

GESPREKSGROEP 'KOFFIE MET' 
 

De gespreksgroep ''Koffie met'' komt op 16 
mei bij elkaar op Scheerweide 24, deze keer 
weer bij Leni van der Touw. Aanvang: 10 uur. 
Nieuwe mensen zijn van harte welkom! 
 

Marjan van Hal 
 

JONGERENGROEP NIJEVEEN 
 

Laatst hadden we een mooi gesprek bij een 
overheerlijke maaltijd bij Marcel Bakker 
thuis. Het ging over van alles: over gewone 
dagelijkse dingen, over ‘onze eigen’ 
Nijeveense Passion, hoe mooi en indruk-
wekkend dat was. En dus hadden we het ook 
over Pasen, over dat Jezus leeft en over hoe 
je dat nou kunt zien, die verschijningen van 
Jezus na Zijn opstanding.  
Wil je ook eens een keertje meedoen, of 
weet je iemand die wel wil meedoen? Het 

kan nog wel 1x voor de zomerstop… 
Voorlopige planning: 7 mei 17.00u bij fam 
Kolsters, Burg. van Veenlaan 3 (zijn we eens 
19.00 alweer klaar ipv 20.00). Kun je meteen 
meepraten/ denken over iets ontspannends/ 
inspannends om in de zomer te gaan doen… 
Meer info? Kijk dan in je app of op Facebook, 
of bel of app Ruth Oosterhuis (06-21484681), 
Thomas Kolsters (06-43754371) of ds. Johan 
Prosman (06-12711603). 
 

GEZAMENLIJKE DIACONIE 
 

Notulen gezamenlijke diaconie 17-04-2023 
 

Aanwezig: 
Jochem Slijkhuis (HKN), Adrie Pouwels (HKN), 
Nico Hoekman (GKN), Robert Oort (GKN), 
Jennet van Dijk (GKN), Betsy Wamsteker 
(GKN), Jannie Hoorn (HGKD), Frens 
Westenbrink (HGKD) Feddrik Zantinge 
(HGKD), Annemarije Gerrits (HGKD) 
 
1) Opening. 
Jannie opent de vergadering met een gedicht 
en heet twee nieuwe diakenen welkom. 
 
2) Vaststellen agenda. 
Jennet wil graag het puntje ‘e-meeting over 
eenzaamheid’ op de agenda. 
 
3) Notulen vorige vergadering 23-01-
2023. 
- Alles is rond om naar elkaars diensten 
te kunnen luisteren. 
- Voor een HA viering op Witte 
donderdag 6 april waren er weinig bezoekers 
voor drie kerken. 
 
4) Ingekomen stukken / actie warme 
kant Nijeveen. 
Geen 
 
5) Overzicht inkomsten/uitgaven van 
elke kerk. 
De inkomsten en uitgaven worden op tafel 
gelegd, er zijn veel verschillen. 
Dit wordt besproken. 
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6) Digitaal collecteren, bijpraten van 
overleg 05-04-2023. 
Het subgroepje dat hier mee bezig is heeft 
een update gegeven. 
 
7) Stip op de horizon. 
We gaan volgend jaar de gezamenlijke 
paasgroet per straat verdelen. Van te voren 
kunnen we dit nog mededelen in het 
kerkblad. 
 
Een volgend doel is om een gezamenlijk 
collecterooster te maken in november voor 
2024 zodat alle diaconale collectes gelijk 
lopen. 
Het huidige collecterooster wordt eerst 
vergeleken door een subgroepje. 
 
8) WVTTK / e-meeting over 
eenzaamheid. 
Er is e-meeting geweest over eenzaamheid. 
Er zijn briefjes rond gegaan in de dienst 
waarop mensen konden schrijven waar ze 
behoefte aan hebben en wat ze kunnen 
bieden voor een ander. 
Dit gaat het organiserende groepje nu aan 
elkaar koppelen. 
Als het een beetje loopt, zou het mooi zijn 
dat het uitvloeit in alle drie kerken. 
Wordt wellicht vervolgd. 
 
9) Sluiting  
Nieuwe datum is 17 juli 2023 in kerk te 
Kolderveen. 
We sluiten af met gezamenlijke “Onze Vader” 
 

EENZAAMHEID 
 

Samen aan de slag met eenzaamheid 

De e-meeting van 19 maart over 
eenzaamheid heeft veel losgemaakt in de 
gemeente. Er zijn veel briefjes 
binnengekomen van mensen die een 
hulpvraag hebben of hulp aanbieden. Denk 

aan samen koffie drinken, samen fietsen of 
met een ander in gesprek gaan. Het is 
ontzettend mooi dat zoveel mensen zo open 
durfden te zijn in deze dienst. 

Als voorbereidingsgroep van deze e-meeting 
zijn we in gesprek gegaan met de diaconie en 
de wijkteams over eenzaamheid binnen onze 
kerk(en). Daarop hebben wij de vraag en het 
aanbod, voortgekomen uit de e-meeting, aan 
elkaar gekoppeld. Volgende stap is dat we 
deze mensen op korte termijn gaan 
uitnodigen voor een koffie-uurtje in de 
gereformeerde kerk. Zo willen we iedereen 
de ruimte geven elkaar te ontmoeten en 
vervolgens in kleine kring op eigen 
gelegenheid aan de slag te gaan met hun 
activiteiten. 

Ook zouden we het mooi vinden om met 
deze mensen naar de eerstvolgende maaltijd 
van de kerk te gaan. Want deze maaltijd is 
ook een prachtige manier om op een 
ongedwongen manier met elkaar in gesprek 
te gaan. 

Voelt u zich ook (regelmatig) alleen en zou u 
ook graag deze kans willen aangrijpen om 
andere mensen te ontmoeten en samen een 
activiteit op te pakken? Of zoekt u iemand 
om mee in gesprek te gaan? U bent van harte 
welkom! Aanmelden kan via mail naar 
jennetvandijk@ziggo.nl of bel met Jennet 06-
47240342 

Hopelijk breidt dit initiatief zich als een 
olievlek uit over onze gemeente. Alleen 
samen kunnen we eenzaamheid doorbreken! 

Jennet van Dijk, Anja Winters, Anneminke 
Drost en Fenneke Wiepkema 
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Door een andere bril 
 

De uitvoering van the Passion in Nijeveen ligt alweer 
een tijdje achter ons. Of eigenlijk nog niet eens zo 
gek lang, want Hemelvaart moet nog komen. 
Misschien voelt het zo, omdat we er maandenlang 
mee bezig zijn geweest en het binnen een paar uur 
verdween in de tijd.  
Door zo intensief met dit verhaal bezig te zijn, het 
vorm te geven op een manier die past in de tijd en 
door me eens echt in het Paasverhaal te verdiepen, 
heb ik veel verhelderende inzichten gekregen. Lange 
tijd heb ik geworsteld met het begrijpen van deze 
geschiedenis. Waarom moest Jezus op zo’n 
afschuwelijke manier lijden en sterven? Waarom 
lieten de mensen dit toe?  Waarom deden de 
leerlingen van Jezus niets? Grepen ze niet in, 
vormden ze geen blok om Jezus heen, beschermden 
ze hem niet, toen de mensen hem sloegen en 
bespuugden. Waarom riepen ze niet; ‘één voor allen, 
allen voor één, als Jezus gaat, gaan wij met hem’.  
Voor Petrus had ik helemaal geen goed woord over. 
Held op sokken. Altijd vooraan willen staan en maar 
weer benoemen dat hij zoveel van Jezus houdt, maar 
als puntje bij paaltje komt, hard weglopen.  

 

En toen kwam de Passion. Ik dook in de Bijbel, maar 
sloeg er ook andere bronnen op na en leerde steeds 
meer door een andere bril te kijken, naar de bood-
schap, naar het gedrag van de leerlingen en dan met 
name naar Petrus. Zijn grote mond, het impulsieve 
handelen, hart op de tong, altijd met goede intenties, 
maar het pakt nogal eens verkeerd uit. Overkomt mij 
dit ook niet regelmatig? Ik waardeer het als mijn stu-
denten soms impulsief handelen, maar vervolgens 
leren van fouten en weer verder kunnen. Petrus wordt 
zowel voor als na de opstanding geconfronteerd met 
zijn eigen gedrag. Dat doet pijn, maar hij leert. Hij valt, 
staat op en blijft een belangrijke rol spelen bij het 
verspreiden van de boodschap. Petrus maakte de 
keuze om weg te vluchten, toen Jezus gearresteerd 
werd. Een laffe daad? Of een menselijke reactie? 
Vluchten of vechten? Natuurlijk vinden we allemaal dat 
je moet vechten. Maar hoe vaak heeft de geschiedenis 
anders laten zien? Zijn we wel altijd in staat om te 
vechten? Durven we daadwerkelijk te strijden tegen 

onrecht, haat, of geweld, als de consequenties voor 
onszelf te groot zijn? Wat je hebt meegemaakt, hoe je 
je op dat moment voelt, wat voor persoon je bent: het 
heeft allemaal invloed op hoe je reageert. Je reactie op 
een heftige gebeurtenis is niet te voorspellen, te 
controleren of te trainen. Het kan voorkomen dat je 
overlevingsreactie anders is dan je had verwacht. Je 
kunt je daarover schuldig voelen, of je ervoor schamen, 
maar vaak kun je er niets aan doen. Het gebeurt in het 
moment en je hebt er geen invloed op. Kan ik dan wel 
oordelen over deze actie van de leerlingen?  
In de aanloop naar 4 en 5 mei worden we regelmatig 
geconfronteerd met verhalen over de oorlog en het 
verzet. Onlangs luisterde ik een jeugdboek, gebaseerd 
op een verhaal van een dochter van een NSB-er. Nog 
steeds rusten er taboes op politieke keuzes en 
gemaakte beslissingen van voorouders die in de oorlog 
aan ‘de verkeerde kant’ stonden. Er waren genoeg 
mensen in de oorlog die niets deden, net als dat er nu 
genoeg mensen zijn die niets doen. Er waren mensen 
die in verzet kwamen, voor de vrijheid, tegen de 
Duitsers en misschien ook om op te komen voor de 
Joden. Net als dat er nu mensen opkomen voor 
datgeen wat zij belangrijk vinden. Er waren Duitse 
soldaten die helemaal niet wilden vechten, net als dat 
er nu Russen zijn, die niet willen vechten. Of mensen 
die zich al voor de oorlog hadden aan gesloten bij de 
NSB. Net als mensen zich nu aansluiten bij een partij, 
omdat ze er vertrouwen in hebben, zich gehoord 
voelen, of zich kunnen vinden in de standpunten.   
Rond deze dagen vraag ik me altijd af wat ik zou doen, 
maar dit jaar was het anders. Ik dacht aan boven-
staande. Je reactie op een heftige gebeurtenis, is niet 
te voorspellen. Ik kan alleen maar hopen dat ik de 
juiste keuzes maak. Mijn eigen keus en ook mijn 
verantwoordelijkheid.  
Het delen van verhalen, of dat nu oorlogsverhalen, 
Bijbelverhalen, of levensverhalen zijn, is van groot 
belang. Verhalen verbinden, maar laten ons ook in de 
spiegel van menselijkheid kijken. Verhalen kunnen 
onze blik verruimen en ons helpen bij het vormen van 
een moreel kompas, maar alleen als we ons open 
willen stellen voor de boodschap en ook eens door een 
andere bril kunnen kijken. Zo helpen ze ons te oordelen 

over goed en kwaad. Oordelen, dus niet veroordelen!  
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Pieter Rhemrev: ‘Geloven zit in ons dna’ 
 

Pieter Rhemrev is sinds februari voorzitter 
van de kerkenraad van Hervormd Kolderveen 
en Dinxterveen. Vanaf dag één is hij nauw 
betrokken bij het fusieproces waar de drie 
kerken in zitten. Geen makkelijk proces, maar 
Pieter gaat die uitdaging graag aan, rekening 
houdend met alle gevoelens die er zijn.  
Want, vindt hij, het is belangrijk dat alle 
partijen het gevoel hebben dat er naar hen 
wordt geluisterd. Dat kan er toe leiden dat 
het proces soms wat langzamer gaat dan 
sommigen zouden willen. Maar we moeten 
op een verantwoorde manier naar de stip op 
de horizon - 2026 - toewerken, zegt hij. 

„Iedere partij vliegt het op zijn eigen manier 
aan, bepaald door de eigen situatie.”  
De kerk van Kolderveen heeft iets meer tijd 
nodig voor het fusieproces. Hij heeft begrip 
voor de twee andere kerken die iets sneller 
zouden willen, maar hij wil tegelijkertijd niet 
te snel gaan voor zijn eigen gemeente. „We 
onderschrijven dat we op weg zijn naar één 
gemeente. Maar als we dat te snel doen, of 
onvoldoende tijd nemen voor de processen 
creëer je onbewust afstand en onbegrip.” 
Tijdens de afgelopen gemeenteavond in 
Kolderveen toonde de gemeente zich 
wederom nauw betrokken bij het SAGE-
proces. „We hebben een goede discussie 

gehad. De stemming was positief en de 
discussie constructief. Ook voor ons is 2026 
het jaartal waar we naar toe werken.”  
 

Niet blijven hangen 
Rekening houden met elkaars gevoelens, hij 
geeft het meerdere keren aan. 
Zorgvuldigheid en transparantie vindt hij 
belangrijke onderdelen van het fusieproces. 
En daar wil de 63-jarige Pieter als voorzitter 
voor staan. Maar ook: noodzakelijke stappen 
durven zetten. „We moeten niet blijven 
hangen in het proces. We moeten lastige 
dingen bespreekbaar maken en samen naar 
oplossingen zoeken.” En dat proces gaat best 
goed, vindt hij. „Ik zie dat we werken aan een 
breed draagvlak, en dat dat ook door 
anderen zo wordt beleefd.” 
Natuurlijk liggen er nog belangrijke gespreks-
onderwerpen. Eén daarvan is de vraag: wat 
doen we na 2026 met onze kerken? „De 
gebouwen zijn voor velen dierbaar en geluk-
kig is dit een bespreekbaar onderwerp. We 
moeten ons realiseren - en dat is ook het 
mooie van onze gemeentes - dat onze kerken 
al eeuwen bestaan en dat veel van onze 
voorouders de kerken al bezochten. Daar 
moeten we wel degelijk rekening mee 
houden.” 
Ook Pieter ziet in dat het een lastig vraagstuk 
is. Hij is daarom voorstander van het rouleren 
tussen de drie gebouwen, zodat in alle 
kerken met regelmaat nog wordt gekerkt. 
Samen diensten houden en met elkaar in 
gesprek gaan. „Hopelijk neemt die aanpak 
wat drempels weg.”  
 

Tot jezelf komen 
Hij wordt blij van een gemeente waar energie 
in zit. Een energie die tegelijkertijd rust geeft: 
„Dat als je in de kerk zit de rust je overvalt. 
Hoe groot een kerk ook kan zijn, dát gevoel 
maakt je klein. Het maakt dat je tot jezelf 
kunt komen.” Geloven zit in ons aller dna, 
meent hij. „We zijn er mee groot gebracht, 
het heeft ons gevormd.” 
Hij is niet iemand die de verhalen in de Bijbel 
letterlijk neemt. „Een preek die erg blijft 
hangen in de letterlijke tekst geeft mij minder 

Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 
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voldoening. Ik wil deze verhalen juist vertalen 
naar het heden. Daar haal ik mijn koers voor 
de komende tijd uit. Het zet me aan het 
denken.”  
Als voorbeeld noemt hij het verhaal uit het 
boek Exodus over het Joodse volk dat door 
de woestijn dwaalt, waarbij er personen 
opstaan die zeggen welke kant het volk op 
moet. Hij ziet dit verhaal als een 
metafoor naar het hier en nu. „Ik wil 
niet zeggen dat we in Nijeveen en 
Kolderveen aan het dwalen zijn, maar 
net als het Joodse volk in de woestijn 
moeten we nu ook in ons fusieproces 
belangrijke keuzes maken. En als we 
daar met elkaar goed over nadenken, 
hoop ik dat we tot wijze besluiten 
kunnen komen.” 
 

Jeugdwerk samen 
Pieter wil werken aan een gezonde en 
actieve gemeente. Dat brengt het 
gesprek op de jeugd. Hij betreurt de 
vergrijzing in de kerken, maar ziet 
mede daarom tot zijn blijdschap dat het 
overgrote deel van het jeugdwerk van de drie 
kerken al heel lang samen is. Alleen de 
kindernevendienst en de zondagschool 
worden nog apart gehouden. Waarom 
zouden we die twee ook niet samen doen, 
vraagt hij zich af. „Dat kunnen we toch ook 
op één plek 
doen in plaats 
van in drie 
kerken? Ik denk 
dat de tijd rijp is 
om dat soort zaken te inventariseren.” 
Natuurlijk, ook hiervoor zijn zorgvuldigheid 
en communicatie van groot belang. „Een 
dergelijke stap kunnen en zullen we niet over 
de hoofden van de ouders heen zetten.” 
Pieter is blij met de vele dingen die al 
gezamenlijk worden georganiseerd. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn in zijn ogen de 
Passion die vlak voor Pasen in Nijeveen is 
gehouden en de musical voor kerst waar 
door verschillende mensen hard aan wordt 
gewerkt. „Het was prachtig om te zien dat 
zoveel mensen de Passion wilden meemaken; 

of we het nu was als speler of als bezoeker. 
En wat is er mooier dan op zo’n speelse 
manier de samenwerking te zoeken.” 
 

Positief afronden 
Pieter voelt zich vereerd dat hij is gevraagd 
om voorzitter te worden van de kerkenraad 
van Kolderveen, al heeft hij er wel goed over 

na moeten denken. „Mijn vrouw Ria is al 
meerdere jaren scriba en ik wil haar niet voor 
de voeten lopen. Maar tot nu toe gaat het 
heel goed”, zegt hij lachend. Pieter ziet 
zichzelf als een enthousiaste, gedreven en 
betrokken mens. „Ik wil alles graag positief 
afronden.”  

Hij werkt bij 
Oost NL, de 
ontwikkelings-
maatschappij 
voor Overijssel 

en Gelderland die zich in opdracht van 
provincies en het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat inzet voor het versterken 
van de regionale economie. Dankzij de 
coronacrisis kan hij veel vanuit huis werken, 
aan de Kolderveense Bovenboer. Daar vindt 
hij samen met zijn vrouw de rust en de 
ruimte voor hun paarden. „We hebben jaren 
paarden gefokt en waren daar best druk 
mee. Dat willen we nu iets afbouwen, zodat 
we wat meer tijd krijgen om te reizen. We 
willen graag nog wat meer van de wereld 
zien.”      FW 

„Een preek die erg blijft hangen in de letterlijke tekst 
geeft mij minder voldoening. Ik wil deze verhalen juist 

vertalen naar het heden.” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Mevr. D. Visser-Legsters 
Dhr. J. Kiers 
Mevr. W. Wijnstra-Bulthuis 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

De E-meeting commissie verzorgt de dienst 
van zondag 14 mei in de Gereformeerde 
kerk. Er is een tweede dienst in de 
Hervormde Kerk Nijeveen. 
Op 18 mei, Hemelvaartsdag, is er een 
gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk 
Kolderveen/Dinxterveen. Ds. Johan Prosman 
gaat dan voor. 
Zondag 21 mei is het wezenszondag. Dit is 
een gezamenlijke dienst van GKN en HKN. De 
dienst is in de Hervormde Kerk Nijeveen. Om 
19.00 uur is er een zangdienst in de Gerefor-
meerde kerk. 
28 mei is het Pinksteren. Ds. Johan Prosman 
is onze voorganger. 
Ds. Klaas Dirks v.d. Hout uit Woudrichem is 
zondag 4 juni onze voorganger. In deze 
dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. 
Zondag 11 juni vieren wij een doopdienst. Er 
worden twee kinderen gedoopt. De dienst 
wordt geleid door Ds. Johan Prosman. 
 

Kindje dat het water voelt 
weet je dat God jóu bedoelt. 
Druppels op je babywang 
raken jou je leven lang. 
 

Water tekent een geheim: 
dat je kind van God mag zijn. 
Water levert het bewijs: 
God gaat met je mee op reis. 
 
 
 

Want wanneer je bent gedoopt 
weet je dat God naast je loopt. 
En dat Hij je altijd helpt 
wat Hij zegt dat is hij zelf. 
 

Namens de dienstencommissie, 
Hillie Hoekman Kroes 
 

PINKSTEREN 
 

Pinksteren 
Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 
de nederdaling van de Geest. 
 

Wat vlammen en geruis van wind, 
een taal, die nieuwe woorden vindt. 
 

Nu dalen er geen eng’len neer, 
ver lijkt de opgestane Heer. 
 

Er is een wonder voor ons oor: 
Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 
 

Wie Hem verried, getuigt van Hem, 
wie Hem verliet, spreekt met Zijn stem. 
 

Het is een vreemd, onzegbaar feest: 
de woord-geboorte van de Geest. 
 

En in de Geest daalt onze Heer 
voor eeuwig in ons midden neer! 
 

MEELEVEN 
 

Gelien Mennik heeft de chemokuren gehad 
en ze is daar blij om. 
Ze krijgt nog een MRI, e.v.t. een vervolg 
behandeling. 
 

Klara Faber moet nog 3 kuren, daarna een 
MRI, afwachten op de uitslag. Ze voelt zich 
goed. 
 

Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis 
Mevr. Klariska de Vos-Lier, Het Nieveen 37 
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Ook wensen we degenen die nog ziek zijn of 
die een operatie hebben of een behandeling 
moeten ondergaan, Gods zegenende nabij-
heid toe en kracht om te herstellen. 
 

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven. 
Dhr. W. Smit, Het Irenehuis, K 306, Prinses 
Irenelaan 4, 7941 ES Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1 afd. 
Tjalk 3, 8331 XR Steenwijk (voorheen 
Weidelint) 
Dhr. G.Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27E , 7943 KC Meppel (voorheen 
Scheerweide) 
 

VAN DE DOMINEE 
 

Tijdens dit schrijven zijn we in Italië. Even wat 
vakantiewerk dus. Het is fijn om hier met een 
korte vakantie te zijn, gecombineerd met 
familiebezoek. Het is vooral ook geweldig om 
kleinzoon Bruno nu wat langer te kunnen 
meemaken. Hij houdt, net als zijn ouders, erg 
van lange wandelingen. En in de draagzak op 
opa's buik is het dan blijkbaar ook nog eens 
heerlijk slapen. Het is fijn ook om even wat 
meer tijd te kunnen doorbrengen met mijn 
zoon en schoondochter. Straks thuis, weer op 
afstand, moeten we het weer met de 
verhalen, de foto’s en de filmpjes doen. 
De taal is wel ‘een dingetje’ hoor. Het buitelt 
over elkaar heen: Nederlands, Engels, 
Italiaans. Dat laatste vooral als we even bij 
Sara’s ouders zijn natuurlijk. En dan heb je zo 
je best gedaan om de afgelopen tijd een 
mondje Italiaans te leren tussen de bedrijven 
door en dan lukt het nog maar mondjes-
maat… We blijven oefenen! Elke dag een 
kwartiertje. Dat moet op de lange duur wel 
wat worden. Tegen de tijd dat Bruno groot 
is… 
Ik ben benieuwd hoe het thuis in Nijeveen 
weer gaat. Het zal toch wel weer even 
wennen zijn, ook al zijn we er maar een dikke 
week (met wat vakantiewerk bovendien) 
tussenuit geweest. Hier trekt het, maar thuis 

in Nijeveen ook! Het huis en de tuin, het 
werk in de gemeente(n). Bijzonder hoe je 
hart op zoveel plaatsen kan zijn, terwijl je 
fysiek maar op één plek kan zijn… 
 

ds. Johan Prosman 
 

DOPEN 
 

Zondag 11 juni is er een doopdienst en dan 
zullen William Oort, Kolderveense Bovenboer 
62 en Siem de Vos, Het Nieveen 37, gedoopt 
worden.  
Siem werd geboren op 18 november en is de 
zoon van Nick en Klariska en broertje van 
Lenn. 
William werd geboren op 27 november en is 
de zoon van Robert en Anneloes en broertje 
van Fabiënne en Esmay. 
 

We bidden voor deze jonge mensen, kinde-
ren van ons en kinderen van God dat zij heel 
hun leven zullen worden ondergedompeld in 
Gods liefde! 
 

WIJKTEAMVERGADERING 
 

GKN 12 april 2023 
 

Betsy opent de avond door te lezen uit Jesaja 
43:4. “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo 
waardevol en Ik houd zoveel van je.” Dat is 
Gods waarheid, ook als je jezelf eenzaam 
voelt. 
 

Geheimen maken eenzaam. Wanneer je je 
geheimen vertelt aan Hem, dan lucht dat op 
en kun je weer verder. Betsy gaat voor in 
gebed. 
 

Mededeling: De gezamenlijke Diaconie heeft 
afgesproken dat de Paasattenties van 2024 
gezamenlijk rondgebracht gaan worden met 
de 3 gemeenten. Dat betekent dat er een 
andere contactpersoon bij u aan de deur kan 
komen.  
 

Mariska geeft een presentatie over 
Eenzaamheid. Soms kan dit heel ernstig zijn. 
Hillie draagt een gebed voor over 
eenzaamheid. 
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Mariska vertelt over een mevrouw, die bij 
haar moeder op bezoek ging. Doordat deze 
mevrouw omkeek naar haar moeder, werkt 
dat ook door bij Mariska en dat voelt goed! 
 

Het is niet goed dat de mens alleen is, maar is 
het tij nog te keren? 
Het kan een taak van het wijkteam zijn om 
deze mensen een bezoek te brengen. 
Ook is het bewust worden of het zien of 
iemand eenzaam is en voel je lef om het te 
doen? Om naar je medemens te gaan, het 
gesprek aan te gaan over EENZAAMHEID… 
Op tafel ligt van alles waar we mee aan de 
slag gaan. O.a. knipsels van hoe en wat je kan 
doen met een ander. Fietsen, wandelen, 
kopje koffie/thee drinken, naar een museum 
gaan met een ander. Enz. 
 

Ook hebben we een Kletspot, pot met 
allemaal kaartjes met vragen erop. Deze 
kunnen de contactdames en -heren 
meenemen als ze op bezoek gaan. Dit is ter 
ondersteuning, je mag ook zonder op pad 
gaan. 

Er zijn ook formulieren met daarop de vraag: 
Wat zou je met of voor iemand willen doen? 
Deze formulieren kunnen bij Jennet worden 
ingeleverd. Samen met de Werkgroep 
Eenzaamheid (Anja Winters, Jennet van Dijk, 
Fenneke Wiepkema en Anneminke Dorst)  
wordt de hulpvraag en het aanbod 
gecoördineerd. 
 

Op deze avond wordt de vraag gesteld: Welk 
onderwerp willen jullie volgend jaar? 
In het najaar bij elkaar…. Wat is er verzameld, 
Hoe nu verder? Concreet maken. 
WMO voorlichting / Ondersteuning 
mantelzorg / Thuiszorg  
Evaluatie Project Eenzaamheid, misschien in 
het najaar? 
Een Ervaringsdeskundige uitnodigen 
 

Elly sluit de avond met een Dankjewel voor 
alle mensen, die een zonnetje zijn voor 
anderen! 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet naar: 
09-04 Fam. Slot-Tulp 
16-04 Mevr. Beute 
23-04 Fam. v.d. Kolk 
30-04 Fam. Roze 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 9 april was het Paasmorgen. De Heer 
is waarlijk opgestaan! Halleluja! We mochten 
dat blije feit samen vieren. Jedidja droeg de 
nieuwe Paaskaars de kerk in en de kinderen 
hebben die samen aangestoken. Het licht van 
het leven brandt! Het graf en de dood heb-
ben het laatste woord niet. Voor ons niet. En 
voor onze Heer Jezus al helemaal niet! Wat 
een opluchting om te mogen geloven dat Hij 
leeft! Ds. Prosman ging voor en we lazen het 
Paas-Evangelie uit Johannes 20: 1-18. We 
zongen de Paas-Psalmen en -liederen. We 
vierden Pasen mee met Maria, met Petrus en 
met zoveel anderen. Pasen! Het graf en de 
dood zijn voorbij, Passé! Jezus leeft! Het graf 
is leeg. En meer dan dat! 
 
Zondag 16 april waren we weer in de kerk. 
Bijeengekomen zoals Jezus’ leerlingen al 
doen sinds de eerste Paasmorgen. We lazen 
verder over Pasen uit Johannes 20: 19 – 23, 
over Jezus’ verschijning aan de leerlingen en 
vooral ook aan Thomas. Thomas kon het, net 
als de anderen, zonder het gezien en meege-
maakt te hebben, maar niet geloven dat 
Jezus echt opgestaan was. Geloven na Pasen 
is blijkbaar nog niet altijd zo gemakkelijk… 
Petrus was erbij en zegt daarover in zijn brief 
dat het iets heeft van opnieuw geboren 
worden (1Pt 1:3). Wat een wonder dan dat 
wij in Jezus geloven mogen, ook al zien we 
hem niet. Gelukkig kunnen we wel op andere 

manieren Zijn aanwezigheid ervaren. Zijn 
liefde dringt overal door! 
 
Zondag 23 april ging ds. W. Smit voor in de 
Kolderveense kerk. We lazen het verhaal van 
Jezus’ verschijning bij de wonderlijke visserij 
in het Meer van Tiberias, waarbij Petrus 
gevraagd werd naar zijn liefde voor Jezus. 
Jezus’ vrienden waren maar weer gaan 
vissen. Wat verandert Pasen in je leven? Echt 
veel niet kennelijk. Maar dan verschijnt Jezus. 
En alleen omdat Hij zich weer meldt blijft 
Pasen levend. En dan komt ook die vraag: 
Heb je mij lief? Gelukkig begint Jezus er zelf 
over! Wat is jouw bescheiden antwoord? 
Wat geweldig dat Jezus er Zelf voor zorgt dat 
het helemaal goed komt! Met Petrus. En met 
ons. 
 
Zondag 30 april was pastor A. Metselaar 
onze voorganger. Ontmoeting was het. Met 
elkaar. Met Christus. Met God die onze Vader 
en onze Herder wil zijn. Die ons omstraalt als 
het licht dat ons aanstoot in de morgen.  
We luisterden naar het verhaal van de Goede 
Herder uit Johannes 10: 1-16. De Goede 
Herder is er voor Zijn kudde, juist als het 
moeilijk is. Zoals Jezus de weg van Goede 
Vrijdag is gegaan om voor ons de weg vrij te 
maken naar het huis van de vader.  
De Goede Herder hoedt ons. Maar we 
worden ook aan het werk gezet. Laten we 
niet vergeten dat wij, als leerlingen van Jezus, 
op onze eigen plek, ook herder mogen zijn 
voor de mensen die ons zijn toevertrouwd. 
 

Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
 

Het was een blijde verrassing dat ‘onze’ 
Femmie Nijmeijer een onderscheiding kreeg! 
Ze werd op 26 april lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Als je hoort wat Femmie allemaal 
deed en doet, dan denk je: ‘dat is dik ver-
diend’: sinds 1978 secretaris bij de EHBO-
afdeling Nijeveen, organisator AED-opleid-
ingen en van de jaarlijkse herhalings-
trainingen voor de vrijwilligers AED-project 
bij de dorpsvereniging, coördinator inzet bij 
evenementen, actief lid bij de lokale afdeling 
van het CDA, vrijwilligster bij zorgboerderij 
De Maargies Hoeve, vrijwilligster bij zorg-
groep Noorderboog. En wat voor ons zeker 
ook meetelt: al die jaren inzet voor onze 
hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxter-
veen. 
Van harte gefeliciteerd! 
 

PASTORAAT 
 

Vanuit Pasen leven we. Vanuit de verschij-
ning van de Opgestane Heer. Hij regeert van 
Gods Rechterhand. We leven vanuit het leven 
dat Hij ons schenkt, dwars door lijden en 
dood heen. Wij zijn maar kleine volgelingen 
van Hem, maar ook wij willen ons inzetten 
voor de mensen die ons gegeven zijn. Zo ook 
met onze zieken en met alle anderen die 
aandacht en gebed nodig hebben. 
 

We denken aan Bertin Huisman. We wensen 
jou, en je ouders en zusje, sterkte bij je 
chemotherapie. We blijven voor je bidden! 
 

We bidden voor Sanne de Jong. Dat de 
berichten positief mogen blijven, Dat hoop 
jou en je ouders en broer mag blijven ver-
vullen. Dat jullie zullen blijven merken dat 
God jullie draagt, troost en beschermt. 
 

We bidden voor Lies en Menno. Lies, die 
steeds meer naar het einde van dit aardse 
leven toeleeft. En voor haar man Menno die 
kampt met ernstige rugklachten. We leven 
mee met jullie! We bidden om kracht en om 
Gods troost en nabijheid voor jullie. 
 
 

Ten slotte 
Het gaat naar Hemelvaart toe. Het feest van 
de troonsbestijging van Onze Heer Jezus. Het 
is feest van overwinning, terwijl de strijd 
doorgaat. Belofte van de goede afloop. Hoop 
en verwachting.  
 

1. Hij leeft,  
naar de hemel gevaren, 
vertaald in het volle licht. 
God zal Hem voor altijd bewaren. 
Wij leven op Hem gericht. 
 

2. Hij leeft 
in het hart van zijn vrinden 
als liefde die ons verbindt, 
waarmee Hij de mensen diende 
en al onze liefde begint. 
 

3. Hij leeft 
in de woorden gezongen. 
Zo gaat Hij van mond tot mond. 
Wij zingen met vurige tongen 
zijn liefde de wereld rond. 
 

4. Hij leeft 
waar het brood wordt gebroken, 
Hij leeft van hand tot hand. 
Verloochend of weersproken, 
nog steeds wordt Hij voortgeplant. 
 

5. Hij leeft  
in het huis van zijn Vader. 
Daar houdt Hij ons bidden bijeen 
tot God heel de wereld vergadert, 
zijn tent over allen heen. 
 

6. Gij leeft 
voor ons oog nog verborgen 
tot aan de jongste dag, 
Gij leeft tot de dag van morgen 
ons toont wat liefde vermag. 
 

(Lied 667 NLB, tekst: Sytze de Vries; muziek: 
Willem Vogel) 
 

In een zorgcentrum wonen: 
- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Mevr. J. de Wolde-Inberg (De Berghorst) 
- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 
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- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472 
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333 
Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872 
Voor spoedeisende kwesties kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 
06-12711603 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

Op pinksterzondag 28 mei wordt de pinkster-
zendingscollecte in de kerk gehouden. 
Rond die tijd gaan ook onze ophalers weer op 
pad. 
Sommigen doen het zakje met de opge-
schreven ophaaldatum in de bus, zodat u 
weet wanneer het weer wordt opgehaald. 
Anderen overhandigen u het zakje op het 
moment dat ze aan de deur staan. Hij of zij  

wil deze dan graag per omgaand (gevuld) van 
u terug om hem/haar niet extra te belasten 
nog een keer langs te komen. 
 

Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in 
Egypte 
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelf-
sprekend als in Nederland. Veel christelijke 
gezinnen hebben geen geld om een bijbel te 
kopen. Dankzij de jaarlijkse Bijbelcompetitie 
lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbel-
verhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit 
waarin ieder jaar een ander Bijbelboek wordt 
behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een 
aantal vragen beantwoorden en daar helpen 
hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de 
hele familie aan de slag met de Bijbel. De 
competitie wordt afgesloten met een groot 
festival op verschillende plekken in Egypte. 
Kerken uit het hele land komen er met hun 
kindergroepen naar toe voor een wedstrijd 
over wat de kinderen thuis hebben geleerd.  
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk 
in Egypte en wereldwijd.  
 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes 
te maken? Hartelijk dank!  
Namens de zendingscommissie,  
Femmie Nijmeijer en Alie Doosje 

 

COLLECTEN 
 

Collecten 07-04-2023 t/m 30-04-2023 
Collecten in de dienst:    
CvK € 233,35 
Diaconie € 124,00 
Bijz.collecten € 243,55 
 

Collectemunten verkrijgbaar bij  
Dhr. G. Huisman 
De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 

De kerkrentmeesters 
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DIACONIE 
 

De jaarrekening 2022 van de diaconie ligt in 
week 21, van 22 t/m 26 mei, ter inzage op 
Veneweg 45 in Wanneperveen. 
 

Graag van tevoren even een afspraak maken; 
06 42242029. 
 

- - - - - - - - - -  
 

Hallo beste gemeenteleden. 
Het is weer Pasen geweest en er staat een 
nieuwe Paaskaars in de kerk. 
Ook dit jaar willen we de oude Paaskaars 
weer verkopen en de opbrengst gaat weer 
naar een goed doel namelijk de voedselbank. 
U kunt uw bod uitbrengen door een mailtje 
te sturen naar f_westenbrink@hotmail.com 
of een briefje in de bus te doen op 
Kolderveen 54A. 
U kunt uw bod doen tot 2 weken na het 
verschijnen van dit kerkblad. 
 

Met vriendelijke groet, de Diaconie 
 

VERSLAG GEMEENTEAVOND 
 

Op 12 april jl. is er weer gemeenteavond van 
de HGKD geweest in het kerkgebouw. Na de 
avond in november 2022 was de opkomst 
beduidend minder. Er waren, inclusief alle 
kerkenraadsleden, maar iets meer dan 20 
gemeenteleden aanwezig. En dit is jammer, 
gezien ook dat sinds januari we dit jaar een 
nieuwe voorzitter hebben. Evenals de vorige 
gemeenteavond was het doel van deze avond 
om de gemeenteleden bij te praten over de 
voortgang m.b.t. de Stip op de Horizon, de 
activiteiten die vanuit de drie gemeenten 
reeds zijn uitgevoerd zoals omschreven in het 
SAGE (SAmenwerking GEmeente) plan 
alsmede de voortgang van het nieuwe 
bijgebouw. Na een opening door de nieuwe 
voorzitter, Pieter Rhemrev, en Ds. Prosman, 
lichtte Pieter de agenda toe en gaf een 
samenvatting van de laatste gemeenteavond.  
Tijdens deze avond kwam naar voren dat de 
meeste gemeenteleden positief tegenover 
het SAGE plan en de Stip op de Horizon 
stonden. Maar er waren ook aandachts-

punten, zoals goede communicatie en infor-
matie, de eerlijke verdeling van kerkdiensten 
over de verschillende kerken, het waarbor-
gen van het kerkgebouw en rekening houden 
met Dinxterveen als onderdeel van de 
samenwerking. De kerkenraad heeft deze 
punten ter harte genomen, maar onder-
schrijven de reden, zoals terugloop van leden 
en vrijwilligers, om een verregaande samen-
werking verder te onderzoeken. We hebben 
ons positief uitgesproken over de ‘stip op de 
horizon’ en zullen actief toe te werken naar 
een verantwoord samengaan van de drie 
gemeenten. Op dit moment volgt de kerken-
raad zoveel mogelijk het proces zoals be-
schreven in het SAGE plan, maar de tijd zal 
ons leren of het samengaan in 2026 is 
gerealiseerd en hoe deze samenwerking er 
dan uit zal gaan zien. Dit jaar staat nog in het 
teken van evalueren, visie op langere termijn 
vaststellen en uitvoeren van het plan m.b.t. 
de kerkgebouwen. Op dit moment zijn we 
nog steeds goed aangehaakt bij de andere 
twee kerken. Alhoewel voor hen de stip op 
de horizon mogelijk wat is vervroegd, tonen 
zij begrip voor de wensen en zorgen vanuit 
onze gemeente.  
Na de inleiding, was het woord aan Frens 
Westenbrink die de voortgang m.b.t. de 
samenwerking voor wat betreft de diaconie 
besprak. Behoudens enkele verschillen, 
werken de diaconieën van de 3 gemeenten al 
samen tijdens gezamenlijke diensten. Het is 
ook de bedoeling om samen digitaal te gaan 
collecteren. Daarnaast is voor alle diaconieën 
het doel hetzelfde. Vanuit de gemeente werd 
gevraagd hoe de diaconie toewerkt naar de 
toekomst en of de bezittingen van de diaco-
nie ook worden ingebracht. Over het laatste 
punt werd vanuit de gemeente verdeeld 
gereageerd. Alhoewel de kerkenraad zich 
hierover nog geen mening heeft gevormd, is 
het verstandig om op langere termijn de 
revenuen van de bezitting te gebruiken voor 
goede doelen.  
In het verlengde hiervan wordt nu onder-
zocht of de gebouwen onder kunnen worden 
gebracht in een stichting, zodat deze ook op 
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termijn een volwaardige functie kan blijven 
vervullen. Ook hierop werd verdeeld gerea-
geerd. Terwijl de een dit als een van de 
voorwaarden voor het samengaan ziet, is het 
gebouw voor de ander juist geen voorwaarde 
om het geloof te belijden. De kerkenraad ziet 
het echter als haar verantwoordelijkheid om 
zorgvuldig beleid hierin te formuleren en de 
gemeenteleden hierover te informeren.  
Na de diaconie was het woord aan Han-Olof 
Gerrits om het een en ander te vertellen over 
het pastoraat, welke onder andere de terug-
loop in het aantal ambtsdragers schetste om 
gemeenteleden te bezoeken en vroeg de 
gemeente zich alsnog aan te melden voor de 
functie van ouderling. Vanuit de gemeente 
kwam de vraag waarom de zondagsschool 
niet samen kan gaan. Ook dit is een onder-
deel van het SAGE proces en zal zeker wor-
den meegenomen. Op dit moment volgen we 
het huidige rooster.   
Ds Prosman vertelde over zijn ervaringen 
omtrent het samenwerken tussen de drie 
kerken en gaf enig inzicht in de dynamiek 
tussen de kerken. Hij hoopt dat en roept de 
gemeenteleden daartoe op het Geloof te 
laten prevaleren, een ieder te respecteren en 
lief te hebben.  
Jacob Bakker informeerde de gemeente 
omtrent de acties m.b.t. de kerkrentmeesters 
en ging verder in op het onderbrengen van 
de gebouwen in een stichting. Alhoewel, 
vanuit praktisch oogpunt, één gebouw 
genoeg zou moeten zijn na samengaan van 
de gemeente, blijken de individuele ge-
meenten toch vast te houden aan ‘hun’ 
gebouw. Op dit moment wordt nagegaan hoe 
we dit financieel aan kunnen om deze 
gebouwen te kunnen behouden.  
Een ander punt van het samengaan is het 
punt van de ledenadministratie - houden we 
individuele administraties of gaan we samen 
tot één ledenadministratie, wel/niet onder-
verdeeld in 3 werkgemeentes. Bezorgdheid 
werd geuit dat men dan toch minder binding 
met de nieuwe gemeente zou gaan voelen 
(grotere kaartenbak) met als gevolg een 
snellere terugloop van leden. Een idee is om 

als overgang alleen nieuwe leden bij de 
nieuwe gemeente in te schrijven. Een andere 
idee is om een zogenaamde federatiekerk als 
paraplu vorm over de 3 bestaande kerken. 
Ook dit voorstel zal zeker verder worden 
bekeken door de kerkenraad.  
Daarna werd een tekening van het bijgebouw 
getoond. De vergunning hiervoor is aange-
vraagd en is reeds gepubliceerd. Volgens de 
gemeente moet het gebouw ondergeschikt 
zijn aan de kerk met een maximale vloer-
oppervlak van 150 vierkante meter. Er wordt 
nu gewerkt aan een begroting en offertes 
worden aangevraagd. Er moet tevens nog 
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
De nieuwe indeling van de kerk is door de 
meeste positief ervaren. Ook is subsidie 
aangevraagd t.b.v. de onderhoud van de kerk 
en zullen dit jaar de kap, kozijnen en het 
voegwerk worden aangepakt. Ook de 
kosterswoning moet worden aangepakt, 
maar daar is nog geen plan voor. Dat zal dit 
jaar verder worden opgepakt. Vanuit de 
gemeente kwam de vraag of we de groen-
voorziening niet kunnen uitbesteden. Hier zal 
naar worden gekeken. 
Om door de diaconie een definitief besluit te 
kunnen nemen ivm het plaatsen van de 
zonnepanelen op 3 hectare land moet de 
gemeente worden gehoord. Het idee is om 
de opbrengst hiervan te gebruiken voor 
goede doelen. Frens legt de voorwaarden van 
het bedrijf (Vrij Op Naam) waar we door zijn 
benaderd uit aan de gemeente. Het betreft 
een contract voor 25 jaar. Na deze 25 jaar 
zijn zij verplicht om het op te ruimen en het 
land weer in oude staat te brengen. De 
gemeente adviseert de diaconie om naar de 
secundaire voorwaarden en ook eens naar 
andere contracten te kijken, zodat de we 
meer zeggenschap behouden. Ook is het 
verstandig om de borg vast te zetten in het 
geval het bedrijf failliet gaat. Op dit moment 
is men nog bezig met de vergunning. Een 
persoon was tegen het plaatsen van de 
zonnepanelen en gaf aan het er erg moeilijk 
mee te hebben. Aan de andere kant werd 
aangegeven in hoeverre het ethisch verant-



22 DRIELUIK - Hervormd Kolder- Dinxterveen 

 

woord is om deze inkomsten te laten liggen, 
terwijl we daar hele goede dingen mee 
zouden kunnen doen. De diaconie meent 
genoeg informatie te hebben om hierover nu 
een definitief besluit te kunnen nemen. 
Alhoewel er, net als de vorige keer, weer 
vragen waren geformuleerd om te beant-
woorden in groepjes, is gezien de tijd, hier 
niet meer aan toegekomen. Omdat de groep 
relatief klein was en gedurende de presen-
tatie voldoende feedback vanuit de ge-
meente is gekomen waardoor er een ge-
zonde discussie ontstond, kon de avond toch 
als geslaagd worden gezien waarbij de ker-
kenraad weer voldoende feedback en punten 
ter overweging heeft gehad van de ge-

meente. Overall is men van mening dat we er 
niet aan ontkomen om samen te gaan, 
waarbij we het SAGE plan zoveel mogelijk 
zullen volgen. We onderkennen dat de 
snelheid van samengaan als gevolg van de 
onderliggende noodzaak, per gemeente 
verschilt. De kerkenraad wil echter voor-
komen dat we mensen gaan verliezen, en 
willen we onze erfenis behouden voor de 
volgende generaties dan zullen we met 
verstandige besluiten moeten komen en dit 
ook communiceren met de gemeente. Op dit 
moment is de snelheid die de HKGD aan-
houdt nog steeds in overeenstemming met 
het SAGE plan.  
De kerkenraad van HGKD 
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BLOEMENGROET 
 

09-04 Fam. de Vries 
23-04 Dhr. J. Nooij 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

14 mei: er is een E-meeting in de geref. kerk. 
Bij ons gaat ds. Vijko Top uit Sneek voor. 
18 mei: het is Hemelvaartsdag. Er is een 
gezamenlijke dienst in Kolderveen. 
21 mei: Ds. T. Braam uit Wittelte gaat voor. 
28 mei: het is het hoogfeest van Pinksteren! 
De kleur is rood, kleur van vuur en 
hartstocht. Ds. René Kok gaat voor. 
4 juni: het is de zondag na Pinksteren, ook 
wel zondag Trinitatis genoemd. De zondag 
van de drie eenheid. Wat is die drie eenheid 
eigenlijk? Het lijkt een dogmatisch gedrocht 
maar je kunt er ook anders naar kijken. We 
willen er aan de hand van een icoon bij 
stilstaan. We vieren ook het avondmaal. Ds. 
Marjan van Hal gaat voor. 
11 juni: ds. Dirk-Jan Lagerweij uit Zwolle gaat 
voor. 
 

WEL EN WEE 
 

Mevr. Tjitske Twerda, A. Keijzerlaan 19, is nog 
in Reestdal. Ze kan daar niet blijven maar 
komt ook niet meer thuis. Gekeken wordt 
naar een oplossing, een woning, waar Sjouke 
en Tjitske samen heen kunnen. Hopelijk gaat 
dat lukken! 
Mevr. Rita de Groot, het Nieveen 36, is aan 
haar voet geopereerd. Een voorspoedig 
herstel gewenst! 
De mensen die in de tehuizen verblijven: 
Mevr. Brouwer, Dorpsstraat 48, is verhuisd 
naar het Vonder in Ruinerwold. We wensen 
haar daar een goede tijd toe. Dhr. Brug 
woont in de Kaailanden in Meppel. 
 

In de Schiphorst in Meppel verblijft dhr. van 
der Vegt. Mevr. Wiltinge woont in het 
Voetelinkhuis in Steenwijk. Mevr. Piest 
woont in Reestoord in Meppel. 
 

Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

GEMEENTE OCHTEND ZONDAG 4 JUNI 
 

Op zondagmorgen 4 juni, na de dienst, willen 
we de leden van onze gemeente graag 
informeren over een aantal lopende 
ontwikkelingen. De volgende onderwerpen 
komen aan de orde: 
- Actie kerkbalans 
- Plaatselijke regeling (zie toelichting) 
- Gezamenlijke diensten najaar 2023 en 
rooster 2024 
- Bezoekmedewerkers 
- Stand van zaken samengaan kerken 
- Eventueel onderbrengen kerkgebouw 
in een stichting 
- Naamgeving kerk 
- Nieuwe urnenmuur 
- Rondvraag  
 
Toelichting plaatselijke regeling: De 
kerkenraad heeft een update gemaakt van de 
plaatselijke regeling, met daarin regelingen 
ten behoeve van het leven en werken van de 
gemeente, zoals: samenstelling en werkwijze 
van de kerkenraad, besluitvorming en 
kerkdiensten. De concept plaatselijke 
regeling ligt vanaf zondag 21 mei ter inzage 
achterin de kerk. Een digitale versie is op te 
vragen bij de scriba. 
  
Graag tot ziens op de gemeente ochtend op 4 
juni. Leden van de andere twee kerken zijn 
ook welkom tijdens deze gemeente ochtend. 
De kerkenraad 
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IN MEMORIAM 
LEENDERT (LEEN) KREEFT 

 

Leen Kreeft is geboren in een gezin van 6 
kinderen waarvan Leen als 5e kind geboren is 
in Ooltgensplaat op Goeree Overflakkee. De 
eerste herinneringen aan zijn leven, zoals hij 
zelf heeft geschreven, “is de bewaarschool bij 
juf Annie; dit was de liefste juf”. Ook kon 
Leen als enige in de klas al klok kijken, want 
dat had zijn vader hem al geleerd. 
In de 2e wereldoorlog is het hele gezin 
geëvacueerd naar Spijk in Groningen, Leen 
was toen 9 jaar. 
Volgens hem begon zijn jeugd pas echt na de 
oorlog toen ze weer terug waren in Ooltgens-
plaat. Wat was het weer heerlijk om Flakkees 
te kunnen praten en oude vrienden weer te 
kunnen zien  
Met 17 jaar is hij begonnen met werken op 
scheepswerf Gusto in Slikkerveer. Dat was 
erg technisch werk en hier leerde hij voor het 
eerst scheepstekeningen maken, wat hij erg 
leuk vond.  
Met 18 jaar moest hij verplicht in dienst. Hij 
koos voor de marine. Hij heeft die 21 
maanden leuk gevonden. Hij was chauffeur 
en reed met alle rangen en standen binnen 
de marine.  
Na zijn diensttijd is hij bij Verolme aange-
nomen als ijzerwerker, hij deed op dat 
moment een PBNA-studie scheepsbouw en 
mocht stage lopen op tekenkamer in IJssel-
monde.   
Na een jaar op tekenkamer werd hij aange-
nomen als tekenaar-constructeur.  
Leen schrijft hierover: “in deze tijd volgde 
ook een tijd van grote verliefdheid tussen 
Lenie en mij wat steeds vastere vormen aan 
ging nemen en wat na enkele jaren overging 
in trouwplannen.”  
De woningnood, in die tijd, was groot. Na een 
sollicitatie in Sliedrecht, waar hij werd aange-
nomen, was er ook een eengezinswoning bij 
(40 gulden huur per maand). Wat waren ze 
blij.  
Er kon dus getrouwd worden. Dit gebeurde 
op 29 april 1958, het was een gezellig feest 

met een jukebox in het café restaurant 
Heyman in Ridderkerk.  
In Sliedrecht word Trudy geboren en Leen 
werkte bij de Klop, studeerde en deed 
examen in Arnhem waar hij slaagde voor zijn 
PBNA-examen scheepsbouwkunde.  
De eerste verhuizing kwam eraan. Leen werd 
bedrijfsleider bij Scheepswerf “Spiekman” in 
Zwartsluis. 
Hier krijgt Trudy er een broertje erbij, Jacob 
wordt geboren. Ze blijven verhuizen en na 
verschillende verhuizingen wordt Leonard 
geboren op het bedrijventerrein “Boltje” in 
Hasselt. Ze wonen daar in een mooie grote 
ark. Leen was hier 24 uur per dag aan het 
werk en moest opdraven waar nodig. Zelfs 
ging de telefoon met kabels en stekkers mee 
naar de wc.  
Boltje gaat failliet en er wordt weer verhuisd 
en nog eens verhuisd en Leen gaat werken op 
Scheepswerf “Worst” in Meppel. Later neemt 
hij deze werf samen met zijn compagnon 
over.  
Ze woonden toen aan de Randweg.  Na een 
werkzaam leven gaat Leen genieten van zijn 
pensioen. Hij speelt als vrijwilliger als orga-
nist in de kerk van Kolderveen. Orgelspelen is 
altijd een grote passie van hem geweest. Ook 
het kerkenwerk en zijn geloof hebben altijd 
als een rode draad door zijn leven gelopen. In 
1998 ging uiteindelijk ook het laatste kreefie 
Leonard de grote zee in.  
Leen en Lenie genieten van elkaar, van het 
pensioen en van de kleinkinderen waar ze 
heel veel plezier aan beleefden.  
Na uiteindelijk 8 keer te zijn verhuisd komt 
de laatste verhuizing naar de 
Eendrachtstraat. Op 21 maart hebben we zijn 
90ste verjaardag traditie getrouw mogen 
vieren bij de chinees.  
 

Kleinzoon Jeroen maakte een gedicht voor 
het afscheid van opa Leen. Hij begon met een 
quote die bij opa paste en las vervolgens het 
gedicht. 
Quote: "de dood is een horizon en een 
horizon is enkel de begrenzing van ons 
zichtveld'. 
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Ik sta op de kade en tuur naar een wegzeilend 
schip. 
Het bolt zijn witte zeilen om de wind te 
vangen die het over de oceaan zal drijven. 
Het schip, met al zijn schoonheid en kracht, 
blijf ik nastaren tot het enkel nog een lint lijkt; 
een klein wit wolkje waar de zee en de lucht 
in elkaar overgaan. 
'Hij is weg!, Hij is verdwenen!' roepen 3 
kinderen naast mij op een bankje. 
Allemaal staan ze met hun handen voor hun 
voorhoofd om verder te kunnen kijken. 
Het schip zakt achter de horizon, maar vaart 
daar nog altijd. 
Met romp, mast en zeilen, net zoals hij was 
toen we hem zagen wegvaren. 
Het brengt zijn levende vracht naar de plaats 
van bestemming, 
maar dat kan ik hier niet meer zien, dat beeld 
is mijn ogen onttrokken. 
Maar juist als de kinderen zeggen 'Kijk, nu is 
hij weg', 
klinkt er ginds aan de andere kant een luide, 
blijde stem die roept: 'Kijk, hij keert weer 
terug naar míjn liefde'. 
 

Tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 29 
april (hun 65 jarige huwelijksdag) hebben we 
liederen gezongen die Leen zelf had uitge-
zocht. We lazen een aantal verzen uit Galaten 
6 met als uitgangspunt vers 2 “Draagt 
elkanders lasten en vervult alzo de wet van 
Christus”. Dat was hun huwelijkstekst.  
Na de dienst hebben we Leen begraven op de 
begraafplaats bij de kerk. Aansluitend aan de 
begrafenis was er een kopje koffie en kon er 
bijgepraat worden door de aanwezige 
familieleden en vrienden.  
 

Ds. Jan Stap 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Verkort verslag 4 april 2023 
Voorzitter Jan van der Woerdt opent de 
vergadering.  
Ds. René Kok deelt een compilatie uit van 
beeldende teksten met prachtige foto’s over 
het verhaal van Maria van Magdala. 

Als de grafrechten voor een graf op ons 
kerkhof niet worden verlengd, mag het graf 
worden geruimd. 
Jan geeft een terugkoppeling van het SAGE-
overleg van 16 maart, met een voorstel tot 
intensivering van de samenwerking per 1 
januari 2024. De kerkenraad gaat akkoord 
met de samenwerkingsafspraken zoals door 
de leden van het SAGE-overleg zijn voorge-
steld. Definitieve afspraken op het volgende 
SAGE-overleg op 3 mei 2023, worden daarna 
voorgelegd tijdens de te houden gemeente-
ochtenden. Voor onze kerk zal dat zijn op 
zondag 4 juni. 
Het idee wordt geopperd om onze kerk 
Barbara-kerk te gaan noemen als we straks 
samen zijn. Er is een, voorlopige, voorkeur 
om het te laten bij Hervormde Kerk Nijeveen. 
We kijken terug op de diensten en na de 
gezamenlijke winterdiensten, was een 
halfvolle kerk wel opvallend. We zijn in 
overleg met de Gereformeerde Kerk om in 
het najaar de diensten weer gezamenlijk te 
gaan doen. 
Er is een verzoek gekomen om mee te doen 
met de “Open kerkendag” op 2e Pinksterdag, 
29 mei. We besluiten om niet mee te doen, 
vanwege het ontbreken van genoeg 
potentiële vrijwilligers. 
In overleg met de clubleiding neemt de groep 
mensen die samen kinderactiviteiten organi-
seren namens de drie kerken, het lidmaat-
schap over van Ymca. De zondagsschool van 
Hervormd Nijeveen heeft haar budget ge-
schonken aan PKiN om bij te dragen aan de 
eventuele toekomstige kosten voor kinder-
activiteiten. 
Er is een subsidieaanvraag gedaan uit het 
steunfonds 2023 voor een bijdrage voor 
energie. 
Het videosysteem werkt goed. Er komt nog 
een voorstel om een eigen PC aan te schaffen 
bij het systeem. 
Voor de sluiting leest Marian Buitenhuis een 
gedicht voor uit het boekje van Frits Deubel 
´In vertrouwen´: Alles komt goed. 
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KERKDIENSTEN:  

 De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 14 mei Geref.Kerk 10:00 E-meeting Gemeenteband Schuldhulpmaatje PKiN 
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. V. Top, Sneek Dhr. S. Huismans Schuldhulpmaatje PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Geen dienst - - - 
       
Donderdag 18 mei 
Hemelvaartsdag 

Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman volgt Wilde Ganzen PKiN 

       

Zondag 21 mei Geref.Kerk 10:00 Dienst in Herv.Kerk Nijeveen - - - 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. T. Braam, Wittelte Mevr. M. Withaar Wilde Ganzen PKiN 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beh. Diaconie 

 Geref.Kerk 19:00 Zangdienst mmv. Dhr. Lenselink & mevr. Salomons Schaalcollecte  
       

Zondag 28 mei Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. M. van Dorsten Zending Kerk 

1e Pinksterdag Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. S. Huismans Zending Kerkrentm.beh. 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. C.J. Kolijn Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beh. Diaconie 
       

Zondag 4 juni Geref.Kerk 10:00 Ds. K. vd. Hout, Woudrichem, HA Dhr. J. Lopers Diaconie  

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkrentm.beh. 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. R. Westra Kerkrentm.beh. Kerk in Actie 
       

Zondag 11 juni Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman, doopdienst / KND Dhr. A. Kroes Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. J. Lagerweij, Zwolle Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm.beh. 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 S. Bakker Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beh. Kerkblad 


